
 

 

27 november 2022 
 

Orde van Dienst 
 

Voorganger:  
ds. Joep de Valk, Domburg 

m.m.v de taakgroep Woord en Tafel 
 

Gastspreker: Pieter Ippel 
 

Welkom/mededelingen: 
Gerda Vreeke  

 
Orgel: Martin van der Bent       

      
Koster: Bob Viveen      

         
Lezen: Wim Wattel    

 
Beeld & Geluid:  

Johan Klumpenaar en 
Joke Homan  

 
Bloemen:  

Ineke de Bruine-Hillebrand          
 

Deur- en collectedienst:    
Berend van der Veen en 

Willy Nieuwkoop  
 

Rijdienst: Hans Vreeke en  
Johan Klumpenaar  

 
Koffie: Krina Wattel (vroeg) 

Joop Caljé en Wim van Liere 

   



Eerste adventszondag / Maaltijdviering 
mmv. Cantus Choralis o.l.v. Aleida Post 

Thema: Vertrouwen te midden van kwaad 
 
Orgelspel: Nun komm’ der Heiden Heiland (BWV 599 en 699) 
 
Cantus Choralis O Magnum mysterium, Morton Lauridsen 
 
Welkom en aansteken van de kaars door Gerda  

gemeente gaat staan  
 
Aanvangslied 848 

 
 

2. Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 
en aarzelend verwoord. 
 
3. De mens die naar uw wijsheid zoekt, 
van harte, met verstand – 
doet Gij uw wereld ondergaan 
als maaksel van uw hand. 
 

Woord van vertrouwen 
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Lied vervolg op eerste lied 
4. Als wij uw sporen bijster zijn, 
God, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 

gemeente gaat zitten 
 
Inleiding / Stilte / Gebed  
 
Lied “Als wij wisten wat wij deden”  tekst:  Lenie v.Reijendam-Beek 
     muziek: Antoine Oomen 
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Toespraak van Jezus volgens Johannes 15,9-17 
 

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad.  
Blijf in deze liefde, die van mij is: 
jullie blijven in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt,  
zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader  
gehouden heb en in zijn liefde blijf. 
Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven,  
dan zal je vreugde volkomen zijn. 
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben  
zoals ik jullie heb liefgehad. 
 
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 
Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 
Ik noem jullie geen dienaren meer,  
want een dienaar weet niet wat zijn meester doet;  
vrienden noem ik jullie,  
omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord,  
aan jullie bekendgemaakt heb. 
 
Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, 
en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan  
en vrucht te dragen, blijvende vrucht.  
 
Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 
 
Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 
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Cantus Choralis Lux Aurumque, Eric Whitacre 
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Maaltijdviering 
 
Inleiding 
 
Mededelingen 
 
Tafellied ‘Dat nieuwe geestkracht ons vervult’ Tekst Jan van Opbergen 
 

 
 

2. Dat wij niet bang voor ons bestaan 
de nieuwe wegen leren gaan 
die leiden naar een maatschappij 
van hebzucht en van oorlog vrij. 
 
3. Dat wij niet om te kopen zijn 
met geld en goed, met schone schijn. 
dat God ons lange adem geeft, 
zodat zijn toekomst in ons leeft. 
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Gebeden (voorbeden, stil gebed) 
Inzameling der gaven (orgelspel) 

1ste (rode zak) Diaconie: Kerk in Aktie: kwetsbare kinderen in 
Columbia. Uw bijdrage svp naar NL 89 ANBA 0457 457 457. 
2de (blauwe zak) Koorkerkgemeenschap, óf uw bijdrage naar:  
NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas  Koorkerkgemeenschap, 
o.v.v. het doel, 

Uitnodiging 
 
Tafelgebed 
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Delen van brood en wijn. 
Tijdens delen Cantus Choralis  2x 
Aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speis zu seiner Zeit. 
Du tust dein milde Hand auf und sättigest alles, was da lebet, mit Wohlgefallen. 
 
Orgelspel 
Cantus Choralis, Aller Augen warten auf dich 
Vredeswens “Wij wensen elkaar de vrede” 
Gezamenlijk Onze Vader 
 
We zingen staande ons slotlied: Iona 40 
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Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
God van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 

Afscheid en zegen (na de zegen graag nog blijven zitten) 
 
Cantus Choralis, Congratulamini mihi, Tomas Luis de Victoria 
 
Orgelspel: Koraal lied 435 (zetting Max Reger).  
 

Volgende vieringen / activiteiten: 
 

4 december: dr. Tjaard Barnard, Barendrecht 
11 december: ds. Monique van Zoest, Zetten 
18 december: ds. Marga Haas, Middelburg 
24 december: 19.30 uur Kerstmusical 
25 december: ds. Wim Jansen, Veere 
1 jan. 2023: pastor Wim van Goch, Middelburg 
 

 


